
  

حِيمِ  َّ حْمنِ الر  َّ  بِسْمِ الِله الر 

ارِ    ﴿ هَّ َّ الن  وَّ َّيْلِ  ال  فِ  اخْتِلََّ وَّ الَّْْرْضِ  وَّ اتِ  مٰوَّ َّ لْقِ الس  َّ ف۪ي خَّ انِ 
لٰى   عَّ قُعُودًا وَّ امًا وَّ َّ قِيَّ َّذ۪ينَّ يَّذْكُرُونَّ الله ٰ ابِِۚ اَّل  يَّاتٍ لُِْول۬يِ الَّْْلْبَّ ٰ لَّْ

ا  جُنُوبِهِمْ   مَّ ا  َّنَّ ب  رَّ الَّْْرْضِِۚ  وَّ اتِ  مٰوَّ َّ الس  لْقِ  خَّ ف۪ي  رُونَّ  َّ ك  فَّ يَّتَّ وَّ
َّارِ  ابَّ الن  ذَّ ا عَّ انَّكَّ فَّقِنَّ ا بَّاطِلًَِۚ سُبْحَّ لَّقْتَّ هٰذَّ  ﴾ خَّ

 ِ َّ سُولُ الله  . :  قَّالَّ رَّ رُوا فِى الله ٰ َّ ك  لَّْ تَّفَّ ِ وَّ لْقِ الله ٰ رُوا فِى خَّ َّ ك   تَّفَّ

Geliefde gelovigen, 

De preek van vandaag gaat over het nadenken over 

het werk van Allah in de schepping, wat tefekkoer 

wordt genoemd.  

Toen de Profeet  op een nacht intens huilde 

tijdens het gebed, kwam Bilal  ‚s ochtends naar 

hem toe en vroeg: „O Boodschapper van Allah! 

Waarom huil je, terwijl je alle voorbije en 

toekomstige zonden vergeven zijn?“ Hij 

antwoordde hem: De Almachtige Allah 

openbaarde mij vannacht het volgende vers, dat 

me tot tranen bracht: „Voorwaar, in de schepping 

van de hemelen en de aarde en in het afwisselen 

van de nacht en de dag zijn zeker Tekenen voor 

bezitters van begrip. Degenen die Allah gedenken 

terwijl zij staan en zitten en op hun zij liggen en 

nadenken over de Schepping van de hemelen en de 

aarde, (zeggend;) „Onze Heer, U heeft dit (alles) 

niet voor niets Geschapen, glorie zij U, bescherm 

ons dus tegen de Bestraffing van de Hel.“ (Ali Imran, 

190-191) 

Beste broeders, 

Het denken onderscheidt de mens van het dier en 

helpt hem goed van kwaad te onderscheiden en de 

juiste beslissingen te nehmen. Of we het nu willen 

of niet: iedereen denkt voortdurend. Denk aan 

werk, aan de levenspartner, aan de kinderen. Alles 

waar we aan denken, drukt zich in ons hart. 

Iedereen is voortdurend bezig met gedachten. Je 

zult niemand vinden die zegt: „Ik heb vandaag aan 

niets gedacht!“  

Het nadenken vindt plaats in het hart. Het hart stelt 

zich iets voor en denkt erover na. En als hetgeen 

waarover men nadenkt, herinnert aan Allah de 

Verhevene, noemt men dit „tefekkoer“. Dit is een 

vorm van aanbidding waartoe elke gelovige 

verplicht is. Want de Profeet  zei: „Een uur van 

tefekkoer is beter dan 40 nachten vrijwillig 

bidden!“ (Ed-Dejlemi, II, 70-71, Nr.: 2397, 2400) 

In een andere overlevering zei hij  over het 

nadenken over de dood: „Vermeerder het denken 

aan de vernietiger van genot!“, waarmee hij de 

dood bedoelde. (Et-Tirmidhi, 2307) 

Beste gemeenschap! 

Net zoals de vrucht haar smaak en kleur van de zon 

krijgt, krijgen wij onze kleur en smaak van de 

dingen waaraan we ons hart hechten. Als iemand 

de hele dag aan geld denkt, neemt hij de kleur van 

geld aan en houdt van de wereld. En als iemand de 

hele dag aan een vroom persoon denkt, zal hij 

uiteindelijk zo vroom worden als die persoon. 

Beste moslims! 

Waarom denken we eigenlijk niet meteen aan het 

wezen van Allah, in plaats van ons bezig te houden 

met het denken aan de schepselen? Het antwoord 

hierop is als volgt: Het wezen van Allah kann niet 

begrepen worden door menselijke verbeelding. 

Wat voor beelden en gedachten er ook in ons 

opkomen, ze komen niet overeen met het wezen 

van Allah. Daarom is het verboden om na te 

denken over het wezen van Allah, en de Profeet  

zei: „Denkt aan Allahs schepselen, maar denkt niet 

aan Allahs wezen, anders zul je ten onder gaan!“ 
(Kenzul-Ummal, 5705) 

De hele wereld is geschapen als een teken van de 

glorie van Allah. Daarop zouden we ons moeten 

concentreren. De Verheven Allah zegt in de Edele 

Koran: “Kijken zij dan niet naar hoe de kamelen 

zijn geschapen? En naar hoe de hemel 

opgeheven is? En naar hoe de bergen stevig 

gegrondvest zijn? En naar hoe de aarde 

uitgespreid is? Waarschuw daarom: voorwaar: 

jij (O Mohammed) bent slechts een 

waarschuwer” (Ghaasjijjeh, 17-21) 

 


